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	Branka, woensdag 14 september 2005, 12:34 uur

	

	...een gaap, een gaap in dagen van ontzetting. Er waren momenten waarin ik �Ã�©cht mijn best deed. Nu is het puur fatalistisch leven. Erop, eronder, ernaast, erbij, niet zonder. Ik ken er zat, die ontkennen. Het punt van waardeloos zijn is nu wel bereikt.

Dinsdag: Ik geloof in de wereld, ik geloof in de mensen, ik geloof in alles dat mij doet neigen naar knijpende vuisten. Zo sta ik op, gewetenloos. Denk ik. 

Woensdag: Stop bewust. Denk aan mijn eetlust, splits mijn appel in versels en traan ze op. 

Moeizaam.

Donderdag: Ons is niet meer, we leven nog minder langs elkaar, zonder elkaar. 

Laat mij met rust! Proef ik. 

Niets liever lief, blijf ik struikelen over jou.
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